
VV Apollo viert het 50 jarig bestaan, kijk deze Apolloeaan! 
 
Volleybal Vereniging Apollo viert dit jaar het gouden jubileum. Zonder onze trouwe leden was dit 
nooit gelukt. We hopen nog vele jaren door te gaan met volleyballen in Alphen, natuurlijk met 
onze huidige en nieuwe leden. Het jubileumjaar willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Om 
onze leden de aandacht te geven die zij verdienen, zetten we ze met een kort interview in de 
spotlight. De beurt is aan Anouk Meeuwsen. 
 
Naam: Anouk Meeuwsen   
Lid van Apollo sinds:  Dat ik in groep 6 of 7 van de basisschool zat 
Team: Dames 1  
  

1. Vertel, wie ben jij?  
Ik ben Anouk Meeuwsen, 26 jaar jong en ik woon samen met mijn vriend Harm in Alphen. Mijn 
hobby is natuurlijk volleyballen maar ik ben ook altijd in voor een feestje. Gelukkig zijn die 2 dingen 
vaak goed te combineren met ons gezellige team  

  
2. Hoe ben je destijds bij Apollo terecht gekomen?  

Oeh, hiervoor moet ik even in mijn geheugen graven aangezien dit al enkele jaren geleden is. Volgens 
mij zat ik in groep 6 of 7 van de basisschool. Een paar vriendinnen van mij gingen een proefles 
volgen en aangezien ik altijd wel graag iets van sport deed leek het mij leuk om ook mee te gaan. Dit 
is toen zo goed bevallen dat ik sindsdien niet meer weg ben gegaan bij Apollo.  

  
3. Wat betekent Apollo voor jou?  

Ik heb sporten altijd belangrijk gevonden. Niet alleen omdat het lichamelijk goed voor je is, maar ook 
op sociaal gebied. Je leert veel mensen kennen in zo’n vereniging. Daarnaast leer je ook nog eens om 
samen te werken aangezien het een team sport is. Ik vind het fijn om te weten dat je er niet alleen 
voor staat. Daarom betekend Apollo ook veel voor mij, ik ga ook altijd met veel plezier naar de 
trainingen en wedstrijden.   

  
4. Heb je misschien een Apollo anekdote die je met ons wil delen?  

Dit vind ik een lastige vraag.  
‘who let the dogs out’ dan maar. Dit hebben we vorig jaar heel vaak gezongen toen we kampioen zijn 
geworden. Ik krijg nog steeds een lach op mijn gezicht als ik er aan terug denk.  

  
5. Jullie team is al best lang samen, wat waardeer je het meeste aan jullie team?  

Wat ik het meeste waardeer aan ons team is dat we ondanks een aantal jaren achter elkaar net niet 
konden promoveren, en doordat we vaak niet met heel ons eigen team konden  spelen door o.a. 
blessures en zwangerschappen. We er toch altijd voor zijn blijven gaan en nooit hebben 
opgegeven! Dit werd vorig jaar dan ook beloond met een kampioenschap!  

  
6. Wat wil je mensen vertellen die misschien wel lid willen worden van Apollo?  

Apollo is een kleine maar heel gezellige vereniging. Ik denk dat je je ook heel snel thuis zult voelen in 
één van onze teams. Dus twijfel je om te komen volleyballen, kom gerust eens een keertje kijken of 
meedoen met één van de teams. (Als het straks allemaal weer kan en mag)  
De jeugdcommissie heeft ook zijn best gedaan om een jeugd team op te zetten. Helaas was hier niet 
genoeg animo voor. Natuurlijk blijven we proberen om volleybal ook voor de jeugd aantrekkelijk te 
maken dus wellicht komen er in de toekomst nog wat jeugd teams bij.  

  
Hopelijk kunnen we snel weer een balletje slaan met zijn alle.  
Maar voor nu, blijf vooral gezond!  



 
 

  


