
VV Apollo viert het 50 jarig bestaan, kijk deze Apolloeaan! 
 
VolleybalVereniging Apollo viert dit jaar het gouden jubileum. Zonder onze trouwe leden was dit 
nooit gelukt. We hopen nog vele jaren door te gaan met volleyballen in Alphen, natuurlijk met 
onze huidige en nieuwe leden. Het jubileumjaar willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Om 
onze leden de aandacht te geven die zij verdienen, zetten we ze met een kort interview in de 
spotlight. We trappen af met (of in volleybaltermen ‘de service is aan’) Inge van Rijthoven.   
 
Naam: Inge van Rijthoven 
Lid van Apollo sinds: 1970 (50 jaar!) 
Team: Dames Recreantencompetitie  
 

1. Vertel, wie ben jij? 
Mijn naam is Inge van Rijthoven en ik woon sinds 1968 in Alphen. Op 10-jarige leeftijd ben ik met de 
“militaire invasie “in de “nieuwe wijk” (Molenwijk) komen wonen. Mijn vader was bij de luchtmacht 
en werkte op de Kiek. Ik ben inmiddels 41 jaar getrouwd met René, we hebben 3 kinderen en 
inmiddels 2 kleinkinderen. Ik heb vanaf 1982 gewerkt als fysiotherapeute en ben daarmee gestopt 
sinds begin dit jaar. 
 

2. Hoe ben je destijds bij Apollo terecht gekomen? 
Vanuit onze wijk is in 1970 de volleybalclub opgericht door Joost de Vries en dhr. Dubbeldam. Ik was 
er vanaf het begin bij en heb altijd met veel plezier gevolleybald. Eerst gingen we samen met de 
voetbalclub en heetten we Viola. Later werd het Apollo. 
 

3. Wat betekent Apollo voor jou? 
Volleybal en tennis zijn mijn 2 belangrijkste sporten. Met beiden begon ik op mijn 12e en met beiden 
ben ik nooit gestopt.  Bij Apollo heb ik er veel zien komen en gaan. De kern van ons huidige team is al 
sinds 1987 bij elkaar. We hebben jaren zaterdagcompetitie gespeeld en spelen nu ook al weer jaren  
recreatiecompetitie op dinsdagavond. We zijn een hecht vriendinnenteam en onze trainer/coach 
hoort daar ook bij. We delen lief en leed met elkaar. Apollo is voor mij erg belangrijk. Het is jammer 
dat onze club uit allemaal vrouwenteams bestaat. Eigenlijk zijn er wel mannen in Alphen die volleyen 
maar ze sluiten zich niet aan bij onze vereniging. 
 

4. Heb je misschien een Apollo anekdote die je met ons wil delen?  
We gaan jaarlijks met ons team een weekend weg en dat bewuste jaar gingen we naar Zuid-Limburg. 
We reden met verschillende auto’s en wij waren met z’n 4en volop aan het kletsen. 
Op een gegeven moment werden we gebeld door een van onze teamgenoten. “Waar zitten jullie 
ergens”? We waren bij Eindhoven richting Venlo gereden i.p.v. richting Maastricht….. Dat heeft ons 
enige tijd gekost en de anderen hebben lang aan de koffie gezeten. 
 

5. Jullie team is al heel lang samen, wat waardeer jij het meeste aan jullie team? 
Ons team is al meer dan 30 jaar samen. We delen alles met elkaar en onze trainer/coach 
deelt hierin mee. We vieren verjaardagen en zijn altijd bij elkaars feesten. We steunen elkaar bij de 
nare ervaringen en we gaan ook jaarlijks een lang weekend weg. Dit alles is heel waardevol en we 
hopen nog lang van elkaar te kunnen genieten. 
 

6. Wat wil je mensen vertellen die misschien wel lid zouden willen worden van Apollo? 
Volleybal is een ontzettend leuke sport. Het is een echte teamsport waarbij je je ook  
één voelt met een team. Dat teamgevoel groeit met de jaren en geeft veel voldoening. 
Als je het eenmaal doet word je vaak besmet met het virus (niet te vergelijken met covid 19) 
en laat het je niet meer los. 



 


