VV Apollo viert het 50 jarig bestaan, kijk deze Apolloeaan!

VolleybalVereniging Apollo viert dit jaar het gouden jubileum. Zonder onze trouwe leden was dit nooit
gelukt. We hopen nog vele jaren door te gaan met volleyballen in Alphen, natuurlijk met onze huidige
en nieuwe leden. Het jubileumjaar willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Om onze leden de
aandacht te geven die zij verdienen, zetten we ze met een kort interview in de spotlight. De beurt is aan
Ans van Hees.

Naam: Ans van Hees.
Lid van Apollo sinds: ongeveer 1989
Team: dames recreanten woensdag. Nu rustend lid, maar ik hoop weer n keer te kunnen "volleyballen"

1. Vertel, wie ben jij?

Ik ben in 1959 geboren in Netersel. In Netersel hadden ze maar 1 damessport, en dat was korfbal. Dat heb ik
dus ook jaren gedaan.

Daarnaast ben ik via de Mavo in contact gekomen met volleybal. Ik heb daar intensieve volleybaltraining
gehad, omdat de school ieder jaar met een team mee deed

aan een internationaal volleybal toernooi. Een geweldige tijd.

In 1983 ben ik getrouwd met Ad en in Alphen komen wonen. We kregen 4 jongens; Luc, Frank, Hans en Mark.
Inmiddels hebben we 2 kleinkinderen en zijn de 3¢ en 4° op komst.

2. Hoe ben je destijds bij Apollo terecht gekomen?

Na de geboorte van onze Hans wilde ik weer graag een teamsport gaan doen. Ik hoorde, ik van Annemie van
Zon, dat er op woensdagavond recreanten volleybal was in de gymzaal.

Ik ben 'n keer gaan kijken en meteen gebleven.

3. Wat betekent Apollo voor jou?

Een vereniging waar je je echt welkom voelt.

Ik heb een geweldige tijd gehad met het competitieteam van dames 2 en met het recreanten team, waar het,
nadat ik er 'n tijd niet had gevolleybald, weer net voelde of ik er nooit was

weg geweest.

De trainingen en wedstrijden van de jeugd op zaterdag en zondag waren altijd leuk en gezellig, samen met Els
en Anne Marie.

En niet te vergeten het jaarlijkse jeugdkamp wat we organiseerden met een vast team.

4. Heb je misschien een Apollo anekdote die je met ons wil delen?

Een anekdote schiet me zo niet te binnen.

We hebben altijd heel veel plezier gehad met ons team, om niks. De sinterklaas avondjes en de afsluitende
avondjes aan het eind van het jaar zijn ook altijd geweldig.

5. Jullie team is al heel lang samen, wat waardeer jij het meeste aan jullie team?

Wij hebben een heel gezellig team, je kunt er alles bij kwijt. De leuke, maar ook de moeilijke dingen die je mee
maakt in je leven; ze zijn er altijd voor je.

Ik vind het ook geweldig, dat we nog steeds met ons team 'n paar keer per jaar naar Hennie de Vries, de vrouw
van onze oud trainer Joost gaan. Dat zijn altijd gezellige avondjes, waar Hennie en wij erg van genieten.

En ondanks dat ik nu al een aantal jaren niet meer actief volleybal, hoor ik er nog steeds bij. Maar mijn grote
doel is dat ik toch weer een keer kan "volleyballen" met de meiden.

6. Wat wil je mensen vertellen die misschien wel lid zouden willen worden van Apollo?

Volleybal is een hele mooie sport. Het is geen makkelijke sport; maar als je het eenmaal kunt, is het een
geweldige sport om te beoefenen en om te kijken.

En bij Apollo kun je 't op verschillende niveaus spelen in hele gezellige teams.
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