
VV Apollo viert het 50 jarig bestaan, kijk deze Apolloeaan! 
 
VolleybalVereniging Apollo viert dit jaar het gouden jubileum. Zonder onze trouwe leden was dit 
nooit gelukt. We hopen nog vele jaren door te gaan met volleyballen in Alphen, natuurlijk met 
onze huidige en nieuwe leden. Het jubileumjaar willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Om 
onze leden de aandacht te geven die zij verdienen, zetten we ze met een kort interview in de 
spotlight. De beurt is aan Emmy Jansen. 
 
Naam: Emmy Jansen 
Lid van Apollo sinds: 1999-2000  
Team: Recreanten “dinsdagavond” 

1.  Vertel, wie ben jij? 

Ik woon samen met mijn vriend Peter, beter bekend als Peer en we hebben 2 jongens samen. Wij 

hebben een agrarisch bedrijf waar we ons werk hebben. Als hobby heb ik dus volleybal en daarnaast 

doe ik een beetje aan hardlopen en wandelen. Spelletjes doen vind ik ook heel leuk en zo heb ik ook 

mijn vaste kaartavondje in de week.  

2. Hoe ben je destijds bij Apollo terecht gekomen? 

Een aantal dames van het koor in Alphen zouden graag gaan volleyballen en zijn aan het lobbyen 

gegaan om een nieuw team op te starten. Mijn buurvrouw was al meegevraagd door iemand van het 

koor en zij vroeg op haar beurt dus weer aan mij of het niks voor mij was. Ik heb ooit op school 

gevolleyd en had dus niet echt het idee of het iets voor mij was, maar toch een keer geprobeerd. En 

direct verkocht. Sindsdien ben ik niet meer gestopt, met uitzondering van 2 tussenposes door mijn 

zwangerschappen. 

3.  Wat betekent Apollo voor jou? 

Een vast uitje in de week waar ik naar uitkijk. Het moet al gek gaan wil ik me afmelden.  

4. Heb je misschien een Apollo anekdote die je met ons wil delen? 

Niet zo direct iets wat me te binnen schiet, ondanks dat we het heel gezellig met elkaar hebben. Er is 

wel een vast ritueel ontstaan waar we altijd wel een hoop lol uit halen. Dat is dat we elke 50 jarige 

‘verrassen’. Die wordt in een Sarah-outfit gehesen en mag daar een trainingsavond in spelen. Dat is 

altijd keileuk.  

5.  Jullie team is al heel lang samen, wat waardeer jij het meeste aan jullie team? 

Het gezelschap! De vertrouwdheid, we spelen al zo lang met elkaar en we hebben zo’n leuk clubje. 

We doen buiten onze trainingen ook nog andere leuke activiteiten. Zo doen we al jaren mee aan een 

volleybaltoernooi op 1e pinksterdag, we hebben uiteraard een seizoens afsluiting samen en met 

Sinterklaas doen we ook een spelletjesavond. Ook hebben we sinds een paar jaar een ‘niet 

zussendag’, aangezien we geen zusjes van elkaar zijn en toch een leuk uitje met elkaar willen doen. 

Die dingen ontstaan alleen als je het gezellig hebt met elkaar. Ik mis iedereen ook wel nu in deze 

coronartijd. 

6.  Wat wil je mensen vertellen die misschien wel lid zouden willen worden van Apollo? 

Uit mijn verhaal kun je, denk ik wel opmaken dat je het niet alleen hoeft te doen voor de sportieve 

uitdaging, maar omdat het een teamsport is, je er ook veel plezier uit kunt halen.  

 



   


