
VV Apollo viert het 50 jarig bestaan, kijk deze Apolloeaan! 
 
VolleybalVereniging Apollo viert dit jaar het gouden jubileum. Zonder onze trouwe leden was dit nooit 
gelukt. We hopen nog vele jaren door te gaan met volleyballen in Alphen, natuurlijk met onze huidige 
en nieuwe leden. Het jubileumjaar willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Om onze leden de 
aandacht te geven die zij verdienen, zetten we ze met een kort interview in de spotlight. De beurt is aan 
Lies Oomen. 
 
Naam: Lies Oomen 
Lid sinds: september 2002 
Team: Dinsdag recreanten 
 
1. Vertel, wie ben jij? 
Ik ben Lies Oomen, en woon alweer meer dan 30 jaar in Alphen. Ben ook al bijna 31 jaar getrouwd met Peter 
Oomen, en samen hebben we 3 geweldige zonen. Ben sinds juni 1990 werkzaam bij de voetbalclub Willem II 
Tilburg. Ben daar verantwoordelijk voor financiële administratie en salarisadministratie, een hele uitdaging 
maar ga nog steeds met veel plezier naar m’n werk. 
 
2. Hoe ben je destijds bij Apollo terecht gekomen? 
Tijdens een van onze gezellige buurtactiviteiten werd ik benaderd door verschillende buurvrouwen die allemaal 
al actief waren bij V.V. Apollo. Uit hun verhalen begreep ik al direct dat dit een gezellig actief clubje was. 
Aangezien ik op dat moment zwanger was van ons 3e kind heb ik toen wel de belofte gedaan dat ik in 
september (2002) zou aansluiten. Dus zo gezegd zo gedaan. 
 
3. Wat betekent Apollo voor jou? 
Onze wekelijkse trainingsavond is altijd een uitje. Eerst inspanning en daarna ontspanning.  In januari 2019 ben 
ik geopereerd aan een nekhernia, ik moet zeggen dat ik in die periode m’n clubje ook echt gemist heb, ben wel 
een paar keer bij de trainingsavond gaan kijken maar dat is toch echt anders. Gelukkig heb ik afgelopen 
september weer kunnen aansluiten. 
 
4. Heb je misschien een Apollo anekdote die je met ons wil delen? 
Ik heb niet zozeer een anekdote, maar ik heb wel goede herinneringen aan het 40 jarig jubileum. Was een 
super gezellig, goed georganiseerd weekend waar we heel veel gelachen hebben met de hele club. Leuke 
activiteiten en het echt groepsgevoel. De meeste weten nog wel dat ik ’s nachts naar bed ging, iedereen had 
natuurlijk heel zachtjes gedaan, maar ik doe gewoon het licht aan voor ik in bed stap!!!! 
 
5. Jullie team is al heel lang samen, wat waardeer jij het meeste aan jullie team? 
Wij zijn een hele gezellig clubje bij elkaar. Doen buiten de volleybal ook allerlei leuke dingen. Zo doen we elk 
jaar een suprise-avond, we sluiten altijd het seizoen af met een barbecue, en sinds een aantal jaren regelen ook 
een “niet-zussendag”, maar dan mag Ad, onze trainer, ook gewoon mee. 
 
6. Wat wil je mensen vertellen die misschien wel lid zouden willen worden van Apollo? 
Ik zou nog willen zeggen als je lid wil worden van V.V. Apollo, zeker doen. We kunnen nog wel wat speelsters 
gebruiken, en zoals je begrijpt wordt er van alles geregeld buiten het volleybal. Ik ben nog steeds blij dat ik 
onderdeel mag zijn van deze mooie vereniging. 
 



 
 

 


